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Alle eer aan Srila Prabhupada, dankzij wiens 
inspanningen wij het Krishna bewustzijn 
hebben mogen leren kennen, en die ons 
daarmee een reddingsboei heeft toegeworpen 
om uit dit materiële bestaan te stappen.
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1 To systematically propagate spiritual 
knowledge to society at large and to 
educate all people in the techniques of 
spiritual life in order to check the imbalance 
of values in life and to achieve real unity 
and peace in the world. 

2 To propagate a consciousness of Krishna 
(God), as it is revealed in the great 
scriptures of India, Bhagavad-gita and 
Srimad-Bhagavatam. 

3 To bring the members of the Society 
together with each other and nearer to 
Krishna, the prime entity, thus developing the 
idea within the members, and humanity at 
large, that each soul is part and parcel of 
the quality of Godhead (Krishna). 

4 To teach and encourage the sankirtana 
movement, congregational chanting of the 
holy name of God, as revealed in the 
teachings of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu. 

5 To erect for the members and for society 
at large a holy place of transcendental 
pastimes dedicated to the personality of 
Krishna. 

6 To bring the members closer together for 
the purpose of teaching a simpler, natural 
way of life. 

7 With a view towards achieving the 
aforementioned purposes, to publish and 
distribute periodicals, magazines, books and 
other writings.
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Toen Srila Prabhupada in 1966 in New York de Internationale Beweging voor Krishna 
Bewustzijn oprichtte, heeft hij een duidelijke missie opgesteld. De zeven doelen in deze 
missie zijn als volgt:

Als of�ciele ISKCON tempel is het onze taak om deze 
doelen zoveel mogelijk in de praktijk toe te passen. In 
2024 hebben we daarom ook getracht verschillende 
activiteiten te organiseren waarmee deze doelen 
gedekt worden. Naast het  welbekende Zondagsfeest, 
waar wekelijks veel energie en tijd aan wordt besteed 
door de vrijwilligers, is er nu ook meer aandacht voor 
bijvoorbeeld huisprogramma’s. Daarnaast proberen 
we meer op straat aanwezig te zijn, door vaker een 
Harinama te organiseren. En de Boekdistributie op 
straat, een activiteit die vanuit de tempel een beetje 
achtergeschoven was geraakt, hebben we een aantal 
keer een evenement voor georganiseerd 
(Boekdistributie party).

De uitdaging is nu om deze zeer positieve lijn qua 
predikactiviteiten vast te houden. De activiteiten van 
ISKCON Amsterdam worden voornamelijk uitgevoerd 
door een select aantal vrijwilligers. Het vinden van 
nieuwe vrijwilligers die op een structurele manier willen 
bijdragen, is zeer moeilijk gebleken. Over het 
algemeen is er behoefte aan pujari’s, koks en mensen 
die allround werkzaamheden kunnen verrichten.

Aan het tempelbestuur de taak hiermee aan de slag te 
gaan. Andere uitdagingen liggen op het gebied van 
het vinden van nieuwe huisvesting, iets waar in 2024 
ook veel tijd in is gaan zitten, maar waar helaas nog 
geen resultaat uit voort is gekomen.

Kortom genoeg te doen in 2025!

Terugkijkend op 2024 kunnen we in ieder geval zeggen 
dat het een zeer geslaagd jaar is geweest, waarbij we 
vele nieuwe bezoekers hebben mogen ontvangen, 
mooie events hebben georganiseerd en nadrukkelijker 
aanwezig zijn geweest op straat.

Graag willen we hierbij alle gastsprekers, vrijwilligers, 
donateurs en bezoekers van harte bedanken voor uw 
steun of aanwezigheid. En we h o p e n 
natuurlijk dat u nog lange tijd 
verbonden blijft aan 
ISKCON Amsterdam.

Haribol! Namens het 
Tempelbestuur van 
ISKCON Amsterdam, 
Uw dienaar, 

Bhakta Vidjay
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WAAROM CHANTEN WE HARE 
KRISHNA IN DE STRATEN? 

Als je ooit toegewijden van 
Krishna hebt zien zingen en dansen 
op straat, heb je je misschien 
afgevraagd: wat is dit?

Hier volgt een korte uitleg over de geschiedenis van 
Harinam Sankirtan en hoe we dit doen in ISKCON 
Amsterdam en daarbuiten.

Het meest effectieve proces

Harinam Sankirtan, het gemeenschappelijk chanten 
van de Heilige Namen van Krishna, is de kern van de 
missie van ISKCON. Deze praktijk, geïnaugureerd 
door Sri Caitanya Mahaprabhu, neemt een unieke en 
essentiële plaats in, in de spirituele outreach van de 
Krishna-bewustzijnsbeweging. Zoals benadrukt in de 
geschriften, is het chanten van de Heilige Namen - met 
name de Maha-mantra, Hare Krishna Hare Krishna, 
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 
Rama Rama Hare Hare - het meest effectieve proces 
van zelfrealisatie in dit tijdperk van Kali.

Harinam in ISKCON Amsterdam

Leden van ISKCON Amsterdam verzamelen zich 
regelmatig op donderdag of zaterdag voor het 
Centraal Station. We lopen het drukke stadscentrum in 
en soms zelfs de rosse buurt, om de Maha Mantra aan 
duizenden mensen tegelijk te verspreiden. Na een 
extatische Maha Harinam zei Zijne Genade Mahatma 
Prabhu ooit: "Amsterdam is de Sankirtan-hoofdstad 
van het universum." Zo wees hij op de fantastische 
mogelijkheden die de vele wandelpaden in de straten 
van Amsterdam bieden om in korte tijd in contact te

komen met onbeperkt aantal zielen. Daarom gaan we 
zo vaak als we kunnen naar buiten, en op Vaishnava 
Festival-dagen maken we er een punt van om, samen 
met een Tempelprogramma, ook op Harinam naar 
buiten te gaan, zodat iedereen die we ontmoeten de 
genade van de Heer kan ontvangen.

HSNL: Verspreiden van de Heilige Namen in 
Nederland!

Het Harinam Sankirtan Nederland (HSNL) Team is in 
september 2020 begonnen aan een ongeloo�ijke 
uitdaging: de Heilige Naam van Krishna verspreiden 
naar elke stad en elk dorp in Nederland!

Geleid door de missie van Sri Caitanya Mahaprabhu 
hebben we sindsdien de Maha mantra naar 53 
verschillende Nederlandse steden en dorpen 
gebracht, waarmee we langzaam de goddelijke visie 
van het verspreiden van liefde en toewijding naar alle 
hoeken van Nederland hebben vervuld.

Hoe het werkt

Elke tweede zaterdag van de maand bezoekt onze 
Harinam-groep een andere provincie in Nederland, 
waar ze Hare Krishna zingen en dansen in openbare 
ruimtes, en iedereen uitnodigen om verbinding te 
maken met de transformerende kracht van de Heilige 
Naam. Door regen, wind en zonneschijn blijft ons 
toegewijde team onvermoeibaar, en brengt vreugde, 
spirituele verhef�ng en een gevoel van eenheid aan 
talloze mensen. Nu we de kleinere steden betreden, is 
de kans groot dat veel van de toeschouwers nog nooit 
eerder een Harinam-feest hebben meegemaakt! Dit 
simpele feit maakt ons elke keer weer enthousiast 
eninspireert ons om door te gaan. Na de Harinam 
zitten we samen en eren we prasadam, hetzij in een 
nabijgelegen huis van een toegewijde of op een

parkeerplaats of winkelcentrum. Zo bieden de 
nationale Harinams een prachtige gelegenheid om 
met toegewijden om te gaan en spirituele 
vriendschappen te ontwikkelen, die onze harten 
verwarmen en vervullen. 

Meedoen?

Wilt u ook meedoen aan een van onze Harinams, in 
Amsterdam of op het platteland, dan bent u van harte 
welkom! Neem contact op met Rati Manjari devi dasi 
via rati_nl@yahoo.com en +31621268369 voor 
meer informatie.

Vooruitblik: Ons plan voor 2025

Terwijl we 2025 ingaan, is onze visie om de Heilige 
Naam met enthousiasme en toewijding te blijven 
verspreiden. Dit jaar zijn we van plan om de lokale 
Harinams in Amsterdam te vergroten, �yers te drukken 
om beter contact te maken met mensen en hen te 
informeren over onze activiteiten, en zo meer 
mogelijkheden voor betrokkenheid te creëren. 
Daarnaast willen we meer tijd besteden aan de 
distributie van boeken, waarbij we de tijdloze wijsheid 
van Vedische geschriften delen naast het chanten van 
de Maha-mantra. We onderzoeken ook manieren om 
de presentatie van Harinam Sankirtan te verbeteren, 
waardoor het nog toegankelijker en impactvoller 
wordt. Met deze inspanningen hopen we onze service 
te verdiepen en meer mensen te inspireren om zich bij 
ons aan te sluiten in deze transcendentale missie om 
liefde voor God te verspreiden.

Bedankt voor uw interesse in Harinam Sankirtan! We 
kijken ernaar uit u binnenkort op straat te ontmoeten!

Laten we ondertussen allemaal Hare Krishna chanten 
en gelukkig zijn!

Door Rati Manjari dd

Doelen die we nastreven op Harinama

Door regelmatig Harinam Sankirtan te doen, 
hopen we een aantal belangrijke doelen te 
bereiken:

De Heilige Naam Verspreiden:
Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu’s missie is 
om Krishna’s Heilige Namen te delen in elke 
stad en elk dorp. Door middel van openbare 
chanting nemen we direct deel aan dit 
goddelijke plan, en bieden we iedereen de 
mogelijkheid om de Heilige Namen te horen 
en te chanten.

Het vervullen van Srila Prabhupada's verlangen:
Srila Prabhupada, ISKCON's stichter-acharya, 
benadrukte het belang van het verspreiden 
van Harinam als een primaire methode om 
Krishna-bewustzijn te delen. Door deel te 
nemen aan deze activiteit, eren we zijn 
instructies en dragen we bij aan de 
wereldwijde Sankirtan-beweging.

Zuivering van de omgeving:
De vibratie van de Heilige Naam zuivert de 
atmosfeer, verheft het spirituele bewustzijn 
van de omgeving en komt niet alleen de mens 
ten goede, maar alle levende wezens, inclusief 
dieren, vogels, planten en insecten.

Outreach en mededogen:
Harinam Sankirtan stelt ons in staat om contact 
te maken met mensen uit alle lagen van de 
bevolking. Door de Heilige Naam naar de 
straten te brengen, geven we individuen de 
kans om Krishna's genade te ervaren, zelfs als 
ze niet bekend zijn met de Vedische cultuur.

Devotionele eenheid:
Harinam Sankirtan is een collectieve daad van 
toewijding, waarbij we ernaar streven om 
samen te komen in een sfeer van 
dienstbaarheid. Deze eenheid versterkt niet 
alleen het geloof van de deelnemers, maar 
creëert ook een krachtige spirituele energie 
die anderen inspireert.

Harinama
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Boekdistributie

98

drstva tesam mitha nrnam 
avajnanatmatam nrnam 

tretadisu harer arca 
kriyayai kavibhih krta 

O koning, toen grote wijzen en heiligen 
aan het begin van Trete Yuga zagen dat de 
mensen elkaar oneerbiedig begonnen te 
bejegenen  introduceerden ze de verering 
van de Arca-vigraha in de tempel met alles 
wat daarvoor nodig is. (Srimad Bhagavatam 
canto 7 hoofdstuk 14 vers 39) 

In de betekenis verklaring schrijft Srila 
Prabhupada het volgende: Als er een 
mogelijkheid is om de murti’s te aanbidden 
kunnen we veel centra vestigen, maar over 
het algemeen moeten we nadruk leggen op 
het verspreiden van trancendentale literatuur, 
want dit zal effectiever zijn om mensen tot 
Krishna Bewustzijn te brengen. 

Dandavat, alle eer aan de toegewijden, 
transcendentale boek verspreiding ki jaya!

Boekdistributie is een van de belangrijkste 
activiteiten van onze beweging. Door boeken 
te distribueren, krijgen we de kans om Srila 
Prabhupada te laten prediken tot de mensen. 
Mensen komen niet zelf tot Krishna-
bewustzijn, daarom is het belangrijk dat de 
toegewijden naar hen toe gaan. 

“Er is geen twijfel over mogelijk: boeken 
distribueren is onze belangrijkste activiteit. De 
tempel is geen plek om te eten en te slapen, 
maar een basis van waaruit we onze soldaten 
sturen om te vechten met maya. “Vechten met 
maya” betekent duizenden en miljoenen boeken 
in de schoot van de geconditioneerde zielen 
gooien.” (3 augustus 1973, Brief aan 
Rameshvara)

Srila Prabhupada wilde dat “elke 
toegewijde in onze beweging de kunst van 
het distribueren van boeken zou kennen.” 
Boekendistributie pleziert Srila Prabhupada, 
en Srila Prabhupada plezieren is de echte 
basis van succes.

“Mijn eerste zorg is dat mijn boeken worden 
gepubliceerd en overvloedig over de hele 
wereld worden verspreid. Boeken zijn praktisch 
de basis van onze beweging. Zonder onze 
boeken zal onze prediking geen effect 
hebben.” (20 januari 1972, Brief aan 
Mandali-bhadra)

In Amsterdam worden de meeste boeken 
verspreid door in principe twee groepen 
devotees, via de tempel op wekelijkse

basis, aan alle nieuwkomers wordt een boek 
gegeven, en daarnaast zijn er de regelmatig 
terugkerende grotere programma’s, zoals 
kingsday, janmastami en de kirtan mela waar 
altijd wel een boekentafel te vinden is. Ook 
in de outreach programma’s die in Eindhoven, 
Utrecht en andere plaatsen plaats vinden 
worden boeken verspreid.

De tweede groep devotees zijn individuele 
toegewijden die de boeken vaak in de 
tempel kopen of  bij BBT en dan zelf 
verspreiden, tijdens de harinama’s, op 
speciale dagen en via de kleine biebjes die 
tegenwoordig overal in Nedeland te vinden 
zijn. 

"We kunnen zeggen dat al deze grote 
zogenaamde �losofen gewoon mudha's zijn. 
Misschien ben ik de eerste die dat doet. Onze 
�loso�e is perfect en we kunnen door niemand 
verslagen worden. Dus het is aan jou om het te 
leren en het op een mooie manier te kunnen 
presenteren. Nu heb je alles: respect, �loso�e, 
geld, tempels, boeken - al deze dingen heb ik 
gegeven - maar ik ben een oude man en mijn 
kennisgeving is er al. Nu is het aan jou hoe je 
het beheert. Als je het niet kunt vergroten, moet 
je op zijn minst behouden wat ik je heb 
gegeven. Je kunt me niet beschuldigen dat ik je 
niets heb gegeven. Dus het is een grote 
verantwoordelijkheid die je nu hebt." (26 
augustus 1975, Brief aan Jagannatha Suta)

Boekdistributie geeft de kans om mensen op 
straat te benaderen en, als ze geïnteresseerd 
zijn, gesprekken met hen aan te gaan over 
Krishna-bewustzijn. En uiteindelijk kan zo'n 
persoon daadwerkelijk een boek meenemen 
om te lezen. Maar zelfs als iemand er niet 
geïnteresseerd uitziet, kan het nog steeds de 
moeite waard zijn om hem of haar een boek 
te geven. We hebben in het verleden 
verschillende voorbeelden gehad van mensen 
die deze boeken uiteindelijk van zo’n iemand 
hebben gekregen die later een toegewijde, 
maharadja of zelfs een initierende goeroe is 
geworden.

Hoewel er toegewijden zijn die boeken op 
individuele basis verspreiden, kan de 
distributie op straat worden verbeterd. 
Groepsgewijs de straat opgaan om boeken 
te verspreiden heeft verschillende voordelen. 
Het inspireert en motiveert alle deelnemers, 
deelnemers kunnen van elkaar leren en het 
kan toegewijden helpen die zich minder op 
hun gemak voelen om mensen op straat te 
benaderen. Er is behoefte aan het opleiden 
van meer toegewijden om boekdistributeurs 

te worden. En om dat te bereiken, is het 
noodzakelijk om mogelijkheden te creëren 
waar toegewijden in groepen boeken kunnen 
verspreiden.

Tijdens de Boekenmarathon in december 
2024, op de dag van de Advent van de 
Bhagavad Gita, is een groep toegewijden 
daadwerkelijk boeken gaan distribueren 
voor het Centraal Station van Amsterdam en 
omgeving. De ervaring was geweldig. 
Verschillende gesprekken hebben 
plaatsgevonden met geïnteresseerden en er 
zijn veel boeken gedistribueerd.

Het idee is om meer van dit soort 
gelegenheden te creëren. Natuurlijk zal het 
een uitdaging zijn, aangezien de meeste 
toegewijden van onze congregatie een 
fulltime baan en gezin hebben. We zien 
echter het belang van deze activiteit in en 
willen dit graag doorzetten.

De boekdistributie ondersteunen kan ook op 
een meer indirecte manier. Toegewijden 
kunnen bijvoorbeeld prasadam voorbereiden 
voor de distributeurs, of hen naar plekken 
rijden om boeken te distribueren. Donaties 
voor het verkrijgen van boeken zijn ook zeer 
welkom.

Wellicht is het ook een idee om de digitale 
versie van de boeken eventueel via sociale 
media te verspreiden. In Suriname wordt dat 
gedaan en er is belangstelling voor. 

Een andere mogelijkheid is om ook aspirant 
toegewijden, degenen die initiatie willen, te 
vragen om voor een bepaalde periode 
boeken te verspreiden, bijvoorbeeld 
wekelijks 1 boek voor een vastgestelde 
periode.

En natuurlijk af en toe in lezingen op het 
zondag feest de belangrijkheid van Srila 
Prabhupada’s boeken en de verspreiding 
daarvan benadrukken.

Wie geïnteresseerd is, wordt uitgenodigd om 
deel te nemen aan deze activiteiten. We 
kunnen al een boekdistributieparty 
organiseren met twee personen. Dus neem 
contact met ons op als je je geïnspireerd 
voelt. In de tussentijd, blijf de boeken van 
Srila Prabhupada lezen, chant Hare Krishna 
en be happy!

Door Jankinatha d.
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Nieuw Tempelgebouw
De visie voor dit project 
zit al jaren in ons hart. 
Onze huidige tempel, 
hoewel gekoesterd, is 
vaak te klein gebleken 
om onze groeiende 
gemeenschap te huisvesten. 
Het heeft ook verschillende 
beperkingen, waaronder beperkingen van 
buren en het onvermogen om toegewijden te 
laten overnachten. Deze factoren 
verhinderen ons bijvoorbeeld om continue 
zorg voor de godheden te garanderen, een 
ashram-mogelijkheid te bieden voor serieuze 
toegewijden en een volledig 
ochtendprogramma te organiseren, naast 
andere activiteiten. Dit heeft ons sterke 
verlangen aangewakkerd om een   nieuwe 
tempel te vestigen die voldoet aan de 
spirituele en praktische behoeften van onze 
gemeenschap. We zijn ongeloo�ijk 
enthousiast om de voortgang van dit 
ontluikende project met u te delen, omdat het 
een spannend nieuw hoofdstuk voor onze 
gemeenschap markeert.

Om praktische stappen te zetten in de 
realisatie van dit project, hebben we drie 
toegewijde teams opgericht die dit project 
vooruithelpen:

Deze teams zijn met elkaar verbonden, en hun werk 
vormt een samenhangende inspanning om ons 
gedeelde doel te bereiken. Het onderzoeksteam 
identi�ceert potentiële gebouwen, die het �nanciële 
team evalueert op haalbaarheid en 
�nancieringsmogelijkheden. Ondertussen zorgt het 
promotieteam ervoor dat de community en 
potentiële supporters op de hoogte zijn van het 
project, waardoor een cyclus van zichtbaarheid en 
betrokkenheid ontstaat die de inspanningen van de 
andere teams ondersteunt.

We zullen nu meer in detail ingaan op de rollen en 
bijdragen van deze drie teams:

1. Het onderzoeksteam - Gericht op het 
identi�ceren van potentiële locaties voor de 
tempel.

2. Het �nanciële team - Verantwoordelijk 
voor het verzekeren van de �nanciële 
haalbaarheid van het project.

3. Het promotieteam - Belast met het creëren 
van zichtbaarheid en het opbouwen van 
steun voor het project.

Door Citralekha dd

Team 1: Het onderzoeksteam

Het onderzoeksteam is belast met het identi�ceren 
van potentiële gebouwen voor de tempel. Hun 
verantwoordelijkheden omvatten het zoeken naar 
geschikte panden en het samenstellen van een 
uitgebreide lijst met potentiële gebouwen, samen 
met hun speci�caties. Deze lijst wordt vervolgens 
beoordeeld door het tempelbestuur. Zodra een 
veelbelovende aanbieding is geïdenti�ceerd, is de 
volgende stap het plannen van een bezichtiging. Tot 
nu toe heeft er één bezichtiging plaatsgevonden, 
maar helaas voldeed het pand niet aan onze 
vereisten.

Team 2: Het �nanciële team

Het �nanciële team richt zich op de �nanciële 
aspecten van het project. Hun primaire doel is om 
manieren te verkennen om het project �nancieel 
levensvatbaar te maken. Dit omvat het zoeken naar 
sponsors en het identi�ceren van 
�nancieringsmogelijkheden. De inspanningen van 
het team zijn cruciaal bij het leggen van de basis 
voor de realisatie van het project.

Team 3: Het promotieteam

Het promotieteam is verantwoordelijk voor het 
creëren van zichtbaarheid voor het project. Hun 
taken omvatten het ontwikkelen van een website en 
het produceren van promotiemateriaal om 
bewustzijn te verspreiden en steun te verwerven. 
Hun werk zorgt ervoor dat het project een breder 
publiek bereikt, interesse en momentum opbouwt.

Samenwerkingsinspanningen

Om de afstemming te behouden en samenwerking 
te bevorderen, worden er regelmatig 
vergaderingen georganiseerd waar alle drie de 
teams samenkomen om hun voortgang te delen. 
Deze vergaderingen bieden een kans om 
uitdagingen te bespreken, ideeën uit te wisselen en 
ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina 
blijft.

Hoewel we nog in de beginfase zitten, geeft ons 
enthousiasme ons het vertrouwen dat we op het 
juiste pad zitten. Samen streven we ernaar om deze 
visie werkelijkheid te maken.

We zijn echt enthousiast om dit project met u te 
delen en kijken met hoop en vertrouwen uit naar de 
toekomst. Het is een zegen om samen te werken aan 
het creëren van een nieuwe tempel die niet alleen 
onze spirituele gemeenschap zal verrijken, maar 
ook een bron van inspiratie zal zijn voor velen. We 
bidden en hopen dat dit project in de nabije 
toekomst tot een mooie en vruchtbare conclusie zal 
komen, waar we samen een plek van vrede, liefde 
en toewijding kunnen bouwen.

Alle eer aan Srila Prabhupada! Hare Krishna.
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Ratha Yatra - Karrenoptocht

Other festivals

Door Bhakta Rimpu
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!!Jai Jagannath!!

Op zaterdag 13 juli 2024 
werd het meer dan 5000 jaar 
oude festival van Sri Sri 
Jagannath Ratha Yatra 
gevierd in de stad 
Amsterdam. Hunne 
Heerschappen arriveren 
vanuit de Radha Desh Tempel 
in België om de burgers van 
Amsterdam te zegenen. Een grote 
wagen (Ratha) waarop de Heer van het 
Universum, Sri Jagannath Mahaprabhu, zit, 
samen met zijn broer Balbhadra en zuster 
Subhadra devi werd door alle enthousiaste 
toegewijden met een touw voortgetrokken. Ratha 
Yatra (Parade) start bij de Hare Krsna Tempel in 
De Pijp en gaat door verschillende drukke 
straten en markten van Amsterdam naar de Dam. 
Ongeveer 1000 toegewijden namen deel aan 
deze parade door liefdevol te zingen en te 
dansen op de spiritueel eeuwige Hare Krsna 
Maha mantra: Hare Krsna Hare Krsna Krsna 
Krsna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama 
Rama Hare Hare.

Op de Dam, de bestemming van de parade, 
werd een groot cultureel festival van India 
georganiseerd. Meer dan 35000 mensen 
passeerden de Dam en kregen de kans om deel 
te nemen aan dit culturele festival. Er werden 
ongeveer 5000 GRATIS vegetarische maaltijden 
inclusief limonade uitgedeeld. Verschillende 
culturele optredens waaronder Vedische zang, 
dans, kirtan, etc. wonnen het hart van eenieder.

Mensen die geïnteresseerd zijn in de Vedische 
�loso�e en spiritualiteit brachten hun tijd door bij 

de boekenkraam en tentoonstellingsstands. 
Spirituele zoekers kregen de kans om te 
interacteren met Vedische geleerden en 
goeroes voor een kort gesprek en Q&A.

Ook waren er stands voor Heena (Hand 
Tattoo) voor de geïnteresseerden. Kinderen 

stonden in de rij bij stands met gratis ballonnen 
en gratis popcorn. Op het festival van India was 
het ook mogelijk om voor een betaalbare 
donatie verschillende heerlijke Indiase en 
westerse snacks te kopen, waaronder Italiaanse 
pizza, bladerdeeg, taarten, cupcakes, Bhelpuri, 
Pani Puri, Dosa, Surinaamse Bara, Chole bhature, 
Lassi en andere overheerlijke items.

Het festival werd gerealiseerd door een team 
van 4 leden en met meer dan 100 vrijwilligers. Er 
was een budget van ongeveer 25.000 EUR nodig 
dat genereus werd gedoneerd door 
tempelbezoekers en verschillende winkels zoals 
Little India Amsterdam, Indian Bazaar 
Amsterdam, Sai Baba Temple Den Haag, Ekirana 
Rotterdam, Star Asian Super Market Amstelveen 
en meer.

In 2024 bood het ISKCON Amsterdam 
Drama-team ‘Akhanda Ananda’ een reeks 
presentaties aan, met als doel de tijdloze 
verhalen van Heer Krishna’s tijdverdrijf tot 
leven te brengen door 
middel van creatieve 
uitvoeringen en het 
verdiepen van de 
spirituele ervaring van 
de gemeenschap.

Door Bh. Reetam

Ram Mandir Herdenking: Het jaar begon 
met een ontroerend drama getiteld “Ram 
Bharat Milan”, waarin het verhaal wordt 
verteld van Bharat Maharaj’s opoffering, 
onwrikbare plicht en toewijding terwijl hij 
wachtte op de terugkeer van Heer Ram naar 
Ayodhya.

Nityananda Trayodashi: Op deze gunstige 
dag voerden we “The Rising Moon of 
Ekachakra” uit, een dramatische reis door 
de tijdverdrijven van Heer Nityananda uit 
zijn jeugd en Zijn eeuwige verblijfplaats in 
de Ekachakra dham, getuige de ogen van 
Jahnava Devi.

Gaur Purnima: Het drama "Gaur 
Gadadhara Leela" brengt de eeuwige 
relatie tussen Heer Chaitanya en 
Gadadhara Pandit tot leven, waarbij de 
nadruk ligt op hun kindertijd, jeugd en de 
manifestatie van de godheid Tota Gopinath.

Narasimha Chaturdashi: We 
portretteerden de toewijding van Prahlad 
Maharaj en de verschijning van Heer 
Narasimha, een bewijs van 
onvoorwaardelijke overgave en goddelijke 
bescherming. Het drama onderzocht ook het 
achtergrondverhaal van de demonen 
Hiranyakashipu en Hiranyaksh als onderdeel 
van Heer Vishnu's kosmische plan.

Ram Navami: Onze presentatie 
“Opoffering in toewijding” eerde de 
geschiedenis van de Ram Mandir, met de 
nadruk op de offers die door talloze 
toegewijden zijn gebracht, waaronder de 
martelaren Ram en Sharat Kothari, die hun 
leven gaven in dienst van Heer Ram.

Panihati Chira Dahi Festival: Een 
verrukkelijk kinderdrama waarin de genade 
van Heer Nityananda voor Raghunath Das 
werd uitgebeeld, waarmee de kracht van 
goddelijk mededogen werd getoond.

Tijdens de Ratha Yatra op de Dam hebben 
we het verhaal van Ajamila opgevoerd, 
waarin we de verlossing van Ajamila 
uitbeelden door zijn uitspreken van de 
heilige naam van Heer Narayan, waarmee 
we de transformerende kracht van de 
Heilige Naam demonstreerden.

Janmashtami: We sloten het jaar af met 
“Eternal Vraja: Uddhava in Vrindavan”, een 
drama dat Uddhava’s bezoek aan 
Vrindavan illustreert. Zijn ontmoeting met 
Nanda Maharaj en de gopis onthulde de 
eeuwige, onvoorwaardelijke liefde van de 
bewoners van Vraja en de intieme relatie 
tussen Heer Krishna en Zijn toegewijden.

De volgende festivals zijn in 2024 door ISKCON 
Amsterdam gevierd:

• Varaha Dvadashi

• Nityananda Trayodashi

• Gaura Purnima

• Verschijningsdag van Advaitya Acarya, 
Gadadhara Pandita en Srivasa Pandita

• Verdwijningsdag van HG Jayananda prabhu

• Vamana Dvadashi

• Verschijningsdag van Matsya Avatara (tijdens het 
Zondagsfeest)

• Nrsimha Caturdashi

• Panihati Chida Dahi Festival

• Ramanavami

• Balarama Purnima

• Janmashtami

• Radhastami

• Srila Prabhupada Verschijnings- en 
Verdwijningsdag

• Installatiedag Sri Sri Karuna-Nitai Gauracandra

• Govardhana Puja

• Gita Jayanti
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Culturele Janmashtami

De Culturele Janmashtami-viering die op 31 
augustus in de Oranjekerk werd gehouden, was 
een spectaculair en spiritueel verheffend 
evenement! De organisatoren, ISKCON 
Amsterdam, hadden het grote geluk om 
ongeveer 800 enthousiaste toegewijden en 
bezoekers te bedienen. De locatie kwam tot 
leven met levendige festiviteiten en een oprechte 
toewijding aan Heer Krishna.

Belangrijkste hoogtepunten van het evenement

Eetkraampjes

Bezoekers genoten van een verscheidenheid aan 
smaakvolle gerechten, die een gastronomische 
ervaring boden die de essentie van traditionele 
en hedendaagse gerechten vastlegde.

Culturele optredens

Het evenement bevatte betoverende 
dansvoorstellingen en boeiende drama's die de 
verhalen van Heer Krishna tot leven brachten. 
Deze optredens lieten immens talent en 
toewijding zien, waardoor het publiek betoverd 
raakte.

Extatische kirtans

Zielroerende kirtans vulden de atmosfeer met 
goddelijke energie, waardoor een collectief 
gevoel van toewijding en vreugde onder de 
aanwezigen ontstond.

Heilige rituelen

Het spirituele gedeelte omvatte een prachtige 
Abhishek (ritueel baden van de godheid), 
gevolgd door een Aarti die door de hele locatie 
weerklonk en devotie inspireerde onder alle 
aanwezigen.

Jhulan (schommelceremonie)

De Jhulan-ceremonie, met een prachtig versierde 
schommel voor Heer Krishna, bood de 
aanwezigen een betoverende en participatieve 
ervaring.

Weelderige Prasadam

De avond werd afgesloten met de distributie van 
weelderige prasadam, waardoor iedereen kon 
genieten van de gezegende offers.

De mix van culturele expressie, spirituele 
verbinding en gemeenschappelijke vreugde 
maakte dit Janmashtami-evenement echt 
onvergetelijk!

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
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Amsterdam Kirtan Mela 2024

De Amsterdam Kirtan Mela 2024 was een 
spiritueel verrijkend evenement dat toegewijden 
en kirtan-enthousiastelingen uit heel Nederland 
en daarbuiten samenbracht. De Mela werd 
gehouden in de historische Oranjekerk in Zuid-
Amsterdam en bood 11 uur ononderbroken 
kirtan, mantrameditatie en 
gemeenschapsverbinding, wat de harten van 
iedereen die aanwezig was inspireerde.

Met meer dan 300 deelnemers, bevatte het 
evenement beroemde kirtaniers, waaronder ZH 
Sacinandana Swami Maharaja, Gour Krishna, 
Radhika Das, Kavi en Kalindi, Ananda Monet uit 
Londen en Manu Das & Surabhi uit Radhadesh, 
Shishtakrit uit Oekraïne, samen met 
getalenteerde leiders van internationale en 
Nederlandse Yatra's. Hun zielroerende 
vertolkingen creëerden een sfeer van toewijding 
en transcendentie, waardoor het een 
onvergetelijke ervaring werd voor iedereen.

Sinds de oprichting in 2022 is de Amsterdam 
Kirtan Mela uitgegroeid tot een kenmerkend 
kirtanfestival voor ISKCON Amsterdam, dat dient 
als een levendige viering van Krishna-bewustzijn.

Vanaf het begin heeft het team de kirtans 
opgenomen en gedeeld via YouTube, zodat 
deelnemers de goddelijke momenten van het 
evenement opnieuw konden beleven en de 
vreugde van kirtan verder konden verspreiden.

In 2024 hebben we 2 programma's aan het 
weekend toegevoegd, aangezien we begonnen 
met een Adhivas-ceremonie op de vrijdag voor 
de Amsterdam Kirtan Mela en eindigden met een 
zondagsfeest met HH Sacinandana Swami.

Nu we vooruitkijken naar 2025, is het team 
vastbesloten om voort te bouwen op dit succes, 
zodat de Amsterdam Kirtan Mela toegewijden 
blijft inspireren en verenigen in de geest van 
bhakti. In 2025 zijn we zeer dankbaar dat ZH 
Sacinandana Swami heeft toegezegd om in het 
weekend van 3 en 4 mei 2025 weer te komen. 
Ons team organiseert op 3 mei de Amsterdam 
Kirtan Mela en op 4 mei 2025 de Holy Name 
Retreat.

Een gezegend jaar van heilige bezoekers bij 
ISKCON Amsterdam

In 2024 had ISKCON Amsterdam de grote eer 
en het voorrecht om verschillende verheven zielen 
te verwelkomen, wiens aanwezigheid en 
begeleiding onze gemeenschap enorm verrijkten 
en inspireerden. Deze speciale gasten 
versterkten onze gemeenschap door hun 
enthousiasme, wijsheid en diepe toewijding. Tot 
de meest opmerkelijke bezoekers behoorden 
Zijne Genade Madhava Prabhu, Zijne Genade 
Mahatma Prabhu, Zijne Heiligheid Svayam 
Bhagavan Keshava Swami en Zijne Heiligheid 
Sacinandana Swami. Elk van hen bracht unieke 
zegeningen die onze gemeenschap hielpen 
spiritueel en praktisch te groeien.

Een groots concert

Onze tijd met Zijne Genade Mahatma Prabhu 
was behoorlijk transformerend. We hadden het 
geluk om verschillende verrijkende dagen in zijn 
gezelschap door te brengen, met als hoogtepunt 
een groots concert in een prachtige kerk in Den 
Bosch, die we voor die dag huurden. Dit 
evenement was een opmerkelijk succes, trok een 
compleet nieuw publiek en vulde de kerk met 
heilige klanken. De muziek en kirtan galmden 
door de kerk en straalden uit over heel 
Nederland, waardoor een krachtige sfeer van 
spirituele vibratie ontstond. Het enthousiasme, de 
persoonlijke benadering en de diepe toewijding 
van Zijne Genade Mahatma Prabhu 
doordrongen elk moment van onze tijd samen, 
waardoor dit evenement een gedenkwaardig 
moment in het jaar werd voor onze hele yatra.

Diep duiken in de Heilige Naam

Zijn Heiligheid Sacinandana Swami bezocht ons 
rond de tijd van het Kirtan Mela-evenement. Zijn 
bezoek aan onze tempel was werkelijk 
veelbelovend, omdat hij hielp een sfeer van 
heiligheid en goddelijke aanwezigheid te 
creëren voordat het hoofdevenement de 
volgende dag zou beginnen. Op de dag van 
Kirtan Mela raakte Zijn Heiligheid Sacinandana 
Swami veel harten met zijn diepe toewijding en 
oprechte kirtans. Zijn oprechte verbinding met de 
heilige naam was diep inspirerend en de energie 
die hij naar de bijeenkomst bracht was erg 
opbeurend. De volgende dag werden we 
gezegend met een Heilige Naam-retraite in de 
serene Meditatietuin, een prachtige locatie 
genesteld in de bossen van het Amsterdamse bos. 
Het was hier, in de rustige omgeving, dat we de 
kans kregen om naar binnen te keren en 
verbinding te maken met ons hart. De wijsheid 

van Zijne Heiligheid Sacinandana Swami werd 
op een praktische en toegankelijke manier 
overgebracht, en leidde ons dieper in onze 
beoefening van het chanten van de Heilige 
Namen van Krishna.

Horen met nieuwe oren

We werden ook gezegend met de associatie van 
Zijne Heiligheid Svayam Bhagavan Keshava 
Swami, die meerdere dagen bij ons verbleef. 
Tijdens zijn tijd in Amsterdam leidde hij 
verschillende huisprogramma's en 
tempelprogramma's, waar hij ons boeide met zijn 
verhalen, persoonlijke ervaringen en inzichtelijke 
leringen. Zijn lezingen waren een bron van diepe 
inspiratie en we hingen aan elk woord terwijl hij 
zijn wijsheid, ideeën en inzichten deelde. Een 
bijzonder gedenkwaardige gebeurtenis was zijn 
bezoek aan de Universiteit van Eindhoven, waar 
hij enthousiaste studenten toesprak en de 
leringen van Krishna-bewustzijn op een moderne 
manier met hen deelde. Zijn aanwezigheid was 
niet alleen opbeurend en fris, maar ook 
inspirerend, en moedigde iedereen die hem 
ontmoette aan om hun spirituele beoefening te 
verdiepen en hun nieuwsgierigheid naar het pad 
van Bhakti aan te wakkeren.

Een jaar van zegeningen en groei

Terugkijkend op 2024 voelen we ons werkelijk 
gezegend dat we zulke gewaardeerde en 
spiritueel verheven gasten hebben mogen 
ontvangen op ISKCON Amsterdam. Hun 
bezoeken vulden onze harten met vreugde, 
vernieuwden onze toewijding en verrijkten ons 
begrip van Krishna-bewustzijn. Terwijl we 
vooruitkijken naar 2025, kijken we vol 
verwachting uit naar de komst van meer verheven 
zielen om onze gemeenschap verder te 
versterken en te verrijken en de Nederlandse 
Yatra een nieuwe boost te geven!



Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Ontwikkeling congregatie
Door Bhakta Sreenivasulu

We hebben mogelijkheden 
geboden aan vrijwilligers die 
geïnteresseerd zijn in het 
aanbieden van devotionele 
diensten om Gaur Nitai te 
dienen. Door middel van 
voortdurende persoonlijke 
follow-ups en de genade van 
de Heer, hebben we meer dan 
100 vrijwilligers aangetrokken om 
te dienen tijdens festivals, retraites en 
speciale programma's.

We hebben ons bereik uitgebreid door samen te 
werken met het Eindhoven Bhakti Center, door samen 
deel te nemen aan vieringen en diensten. We hebben 
contact gelegd met veel nieuwe personen en hebben 
hen betrokken bij wekelijkse Bhagavad Gita-sessies. 
We hebben ook deelname aan ISKCON Amsterdam-
drama's aangemoedigd, waardoor toegewijden 
dieper contact konden maken met Krishna en 
vooruitgang konden boeken in hun spirituele reis.

Tijdens de vieringen van Janmashtami en Ratha Yatra 
ontvingen we oprechte steun van vrijwilligers. Als 
blijk van waardering hebben we hen een foto van 
Heer Jagannath uit Radhadesh geschonken, samen 
met speciale prasadam, wat een persoonlijke band 
met hen creëerde.

We hebben Bhagavad Gita-lessen georganiseerd in 
meerdere steden in Nederland door contact te 
leggen met gezinnen die bereid zijn om 
programma's bij hen thuis te organiseren. Tijdens de 
Karthik-maand benaderden we meer dan 100 
nieuwe families, IT-bedrijven voor Deep Daan en 
voerden we Damodar Arati en Bhagavata Katha uit 
bij hen thuis, waarbij we onze eigen Yasoda-
Damodar-foto, ghee-lonten en laddus prasadam 
meebrachten. Dit initiatief raakte veel families in 
verschillende steden.

Dit Karthik deep Daan-programma werd ook 
gepubliceerd in de nieuwsbrief van Philips, die veel 
mensen raakte en ons ertoe aanzette hen elk jaar te 

bezoeken.

Om deze verbinding in stand te houden, zijn we 
wekelijkse zaterdagse vervolgprogramma's 
gestart, waarbij deze families samenkomen om te 
leren over Krishna-bewust leven. We nemen ook 

deel aan de retraites van Sacinandana Maharaja 
in Golokadham elke zomer en winter om 
geïnspireerd te blijven in devotionele dienst.

We hebben ook onze livestreaming op YouTube 
geautomatiseerd, wat bredere toegang gaf tot veel 
nieuwe mensen om in contact te blijven. Onze 
WhatsApp-groepen hielpen ook veel nieuwe mensen 
om op de hoogte te blijven van onze reguliere 
programma's.

Veel jonge leden van onze gemeente zetten stappen 
richting initiatie. Bhakti Marg Swami zal binnenkort 
op bezoek komen om nog drie toegewijden te 
initiëren die al meer dan zes jaar consequent dienen.

Onze gemeenschap wordt sterker en viert festivals, 
verjaardagen, samskara's en jubilea enz. op een 
Krishna-bewuste manier. Dit bracht echt betekenis 
voor veel nieuwe families en ze zijn constant met ons 
verbonden.

We hadden de eer om uitgenodigd te worden door 
de Indiase ambassade voor de viering van Gita 
Jayanti, waar ISKCON Amsterdam een   24 minuten 
durend drama opvoerde dat de essentie van de 
Bhagavad Gita samenvatte. Daarnaast gaven we 
een lezing over de Gita op de ambassade.

We werden ook uitgenodigd door de Indiase 
ambassadeur om het werk te presenteren dat we 
doen om mensen te inspireren in het proces van 
Bhakti. Dit evenement bracht mensen uit verschillende 
gemeenschappen samen, wat een geweldige 
gelegenheid bood om onze initiatieven te delen.

Verder werden we uitgenodigd als eregasten voor 
de Kannada Rajyotsava, viering van de Karnataka 
State Formation Day. Tijdens het evenement gaven 
we een lezing over de Ramayana, wat velen 
inspireerde om hun verbinding met Heer Krishna te 
verdiepen.

Dit alles is alleen mogelijk door de genade van Srila 
Prabhupada, die ons deze prachtige reis heeft 
gegeven om van elk moment te genieten met Krishna 
in het centrum.

Kids Sunday School
Door Bhn. Violeta, Prana dd en Radhadyuti dd

In september 2024 lanceerden we een 
"zondagsschool" in de tempel, geïnspireerd door 
het succesvolle programma van toegewijden van 
onze Rotterdam Yatra. De zondagsschool in 
Amsterdam, aangekondigd tijdens Janmastami 
2024, begon op de eerste zondag van september 
en biedt sindsdien kinderen van 6 tot 14 jaar de 
kans om hun Krishna-bewustzijn te verdiepen en 
vriendschappen te sluiten binnen onze 
gemeenschap.

Het programma wordt volledig in het Engels 
gegeven om tegemoet te komen aan de vele 
expatgezinnen, zodat zowel kinderen als ouders 
zich op hun gemak voelen om deel te nemen.

De zondagsschool wordt tweewekelijks gehouden 
op zondag van 13:00 tot 14:45 uur en deelnemers 
worden van harte uitgenodigd om daarna deel te 
nemen aan het reguliere zondagprogramma. 
Gemiddeld zijn er 10 kinderen per sessie 
aanwezig, bestaande uit zowel kinderen van 
actieve leden als gezinnen die de tempel speciaal 
voor dit initiatief bezoeken.

Een inspirerend resultaat is de groeiende interesse 
in Krishna-bewustzijn onder sommige ouders, die 
vaak blijven om de sessies te observeren en deel te 
nemen aan de activiteiten van de tempel.

Elke sessie begint met gebeden en een 
ronde japa, wat een devotionele toon 
zet. Het programma wisselt af tussen 
boeiende formats, zoals verhalen 
vertellen, quizzen en creatieve 
projecten waar kinderen actief aan 

deelnemen. Huiswerk wordt opgegeven 
in speciale notitieboekjes en lesmateriaal 

wordt verstrekt in meeneemmappen, wat 
kinderen aanmoedigt om thuis verder te leren. De 
lessen zijn nauw verbonden met de festivals op de 
Vaishnava-kalender en we verwerken actief feedback 
van kinderen en ouders. Op verzoek van ouders zijn 
bijvoorbeeld elementen van het zondagse 
feestprogramma, zoals guru puja en tulsi puja, in 
verschillende sessies uitgelegd om het begrip van 
kinderen te verdiepen.

Opmerkelijke momenten zijn onder meer de Kartik-
maandprogramma's, waar kinderen leerden om 
lampen te offeren als onderdeel van 
Damodarashtakam-gebeden en deze praktijk de hele 
maand met hun families voortzetten. Een ander 
hoogtepunt was het bouwen van een model van 
Govardhan Hill, gecombineerd met verhalen vertellen 
over Krishna die Govardhan optilt. Deze activiteiten 
brachten Krishna's tijdverdrijf tot leven en lieten een 
blijvende indruk achter op de kinderen.

We werken nauw samen met de Rotterdam Yatra en 
wisselen ideeën en ervaringen uit om ons programma 
te verbeteren. In januari 2025 zullen de kinderen uit 
Amsterdam deelnemen aan de Kirtan Mela in 
Rotterdam om connecties op te bouwen en 
vriendschappen te versterken. Vooruitkijkend zijn we 
van plan om leeftijdsspeci�eke lesplannen te 
ontwikkelen die zijn afgestemd op verschillende 
ontwikkelingsstadia, om ervoor te zorgen dat kinderen 

betrokken en geïnspireerd blijven. We 
streven er ook naar om gezamenlijke 
activiteiten te organiseren, zoals een 
Ratha Yatra voor kinderen, om een   
gevoel van gemeenschap en gedeelde 
toewijding onder Yatra's te 
bevorderen.

We uiten onze dank aan het 
tempelmanagement voor hun steun, de 
ouders voor hun vertrouwen, de 
vrijwilligers voor hun bijdragen en de 
kinderen voor hun enthousiasme. 
Samen voeden we de volgende 
generatie op in Krishna-bewustzijn en 
bevorderen we een levendige, 
verbonden gemeenschap.
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Dinner Club Deity worship
By Asta Sakhi dd

By Asta Sakhi dd
Na een testperiode op de eerste 
Dinsdagen van 2024 is de vegetarische 
Dinner Club op 23 Januari of�cieel 
heropend. Het Dinner Club concept 
voor Prasadammaaltijden ontstond in 
2013 en heeft sindsdien verschillende 
gezichten gekend tot het in Maart 2020 
moest worden gesloten wegens de Covid-
19 beperkingen. 

Anno 2024 wordt tijdens de Dinner Club de 
tempelkamer omgebouwd tot eetkamer en heeft tot 
doel een plaats te bieden waar vrienden en 
toegewijden elkaar kunnen ontmoeten en te sparen 
voor Food for Life alwaar de winst voor opzij gezet 
wordt. Indien nodig ondersteunen de Dinner 
Clubinkomsten huishoudelijke uitgaven van de 
tempel. Het beste beentje wordt voorgezet om 
mooie, verse menu’s aan te bieden in de hoop gulle 
donaties te ontvangen van de bezoekers. 

Food for Life betreft een transcendentale 
liefdadigheidsactiviteit waarbij gratis vegetarische 
prasadammaaltijden op straat uitgedeeld worden. 
Over de hele wereld is Food for Life actief en in 
2025 zal het ook in Amsterdam weer van start gaan, 
dankzij de betrokken vrijwilligers en Dinner Club.

Het afgelopen jaar hebben de pujari’s van Śrī Śrī
Karuna Nitai Gauracandra zich weer in onderling 
teamverband en in samenspraak met- en 
ondersteuning van de tempelautoriteiten ten volle 
ingezet de Heerschappen naar Hun plezier en 
tevredenheid te dienen. Daarbij hebben een aantal 
assistent-vrijwilligers kunnen helpen gerelateerde 
taken te volbrengen. 

De begin 2021 overeengekomen dagelijkse wijze 
van omgang met de Deities werd in 2024 nog altijd 
met succes uitgevoerd. De mankracht is bescheiden 
en hoewel van een paar pujari’s afscheid is genomen 
is er ook nieuw aangetrokken. Het aantrekken van 
meer altaardienaren zal zich in het aanstaande jaar 
voortzetten. 

Gestaag is de kennis, ervaring en saamhorigheid van 
het pujariteam gegroeid en tegen het einde van 
2024 mondde het uit in het samenstellen van een 
werkgroep voor wekelijkse pujari’s waarin deze 
groei wordt toegepast.

In 2024 werden verschillende projecten voor het 
verbeteren van altaar en werkbaarheid, plannen die 
al langer bestonden, verwezenlijkt. Deze opgaande 
lijn heeft onder de pujari’s een extra boost van  

enthousiasme en 
vertrouwen tot 
voortzetting van het 
uitvoeren van 
plannen voor de 

Deities veroorzaakt.

Door middel van de werkgroep 
willen de pujari’s met een concrete structuur 
voor festivals en speciale vaisnavadagen kunnen 
antwoorden aan het tempelbestuur wanneer deze de 
programma’s voor die dagen ontwerpt, alsook 
initiatieven voor verdere ontwikkeling van de 
algehele afdeling Deity Worship kant en klaar 
kunnen voorleggen. 

Met in gedachte dat de tevredenheid van Śrī Śrī
Karuna Nitai Gauracandra uitkomt bij de 
verschillende afdelingen van de tempel en de 
diensten van die afdelingen uitkomen bij de Deities 
is het pujariteam voorgenomen met behulp van deze 
opbouw de Deities te bepleiten startklaar te zijn 
voor een nieuwe tempel waarin een meer praktische 
en uitgebreider mogelijkheid bestaat Hun genade 
over de congregatie en over Amsterdam en 
omstreken te verspreiden in de lijn van Srila 
Prabhupada’s ISKCON. 

Gasten hebben de mogelijkheid om Gaura Arati bij 
te wonen welke in het half uur vooraf Dinner 

Club valt en sinds Mei bestaat de 
mogelijkheid om een half uur voor de 
Gaura Arati aanwezig te zijn bij een 
nieuw initiatief; namelijk een leesgroep 
waarin voorgelezen wordt uit ‘Chasing 
rhinos with the Swami’, geschreven door 

Syamasundar das. Het voorlezen kan ook 
live gevolgd worden via een speciaal 

daarvoor geopende WhatsApp-groep.

De Dinner Club avonden zijn altijd gezellig en 
voorzien van gevarieerde menu’s die speels een 
actueel thema dragen en verheugt zich in zowel 
vaste- als toevallige of nieuwsgierige bezoekers. De 
laagdrempelige toegankelijkheid brengt een open 
sfeer en gasten voelen zich vrij en geïnspireerd om 
naderhand muziek te maken voor de Deities tot het 
altaar sluit.

De vrijwilligers en bezoekers kijken dankbaar terug 
op maarliefst 46, met de opstartweken erbij zelfs 49 
geslaagde Tuesday Dinner Club avonden in 2024. 
Het Dinner Club team heeft meer gekwali�ceerde 
koks nodig om wekelijks te blijven draaien en de 
zoektocht naar koks en assistenten zal doorgaan in 
2025.
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Boekhouding

Sinds begin dit jaar maakt ISKCON Amsterdam gebruik van de diensten van een externe boekhouder. 
Hiermee is een professionaliseringsslag in de boekhouding in gang gezet. Dit is merkbaar doordat 
sommige bedragen op andere grootboekrekeningen zijn geboekt dan de jaren ervoor. Dit verklaart 
enkele van de verschillen die te zien zijn tussen de resultatenrekeningen van 2023 en 2024. Op basis van 
ervaringen die afgelopen jaar zijn opgedaan, zullen vanaf januari 2025 nog enkele verbeteringen 
worden doorgevoerd. We hopen dat we op deze manier een betere en transparantere �nanciele 
verantwoording kunnen a�eggen aan de congregatie.

Donaties

De inkomsten van ISKCON Kerkgenootschap zijn volledig afkomstig uit donaties. De donaties zijn in 2024 
gestegen ten opzichte van 2023. Meerdere donatiecampagnes gedurende het jaar zijn hier debet aan. 
Het bedrag in de resultatenrekening is een optelling van alle donaties die gedurende het jaar zijn 
gedaan, ongeacht voor welk doel een bepaalde donatie is gedaan. Donaties kunnen zijn gedaan voor:

� Algemeen
� Sponsor Zondagsfeest

� Een van de evenementen of festivals

� Ratha Yatra

� Nieuw tempelgebouw

� Dinner Club

� Donatie voor boeken

� Donaties gedaan tijdens Harinama en/of boekdistributie op straat

� Een speci�ek doel, zoals nieuwe ijskast voor de tempelkeuken

We werken er aan om dit in 2025 uitgesplitst te kunnen speci�ceren en presenteren.

Onkostenvergoeding vrijwilligers

De vergoeding van onkosten gemaakt door vrijwilligers is in 2024 hoger dan in 2023. In deze post zitten 
naast reis- en verblijfskosten voor reguliere vrijwilligers, ook kosten die vergoed zijn voor bijvoorbeeld 
kirtaneers uit het buitenland. De stijging van de kosten heeft te maken met de komst van kirtaneers en 
artiesten uit het buitenland, bijvoorbeeld in het kader van een van de festivals of de Ratha Yatra.

Reguliere uitgaven

In de post reguliere uitgaven zitten uitgaven voor het Zondagsfeest, Bhoga en Dinner Club. Hieronder 
vallen ook bedragen die door vrijwilligers zijn voorgeschoten, bijvoorbeeld voor boodschappen, en later 
zijn gedeclareerd bij de tempel. 

De kosten zijn in 2024 hoger dan in 2025. Dit heeft te maken met een betere kwaliteit van ingredienten 
die zijn aangekocht. Daarnaast zijn we in 2024 weer gestart met de Dinner Club. Ook hiervoor worden 
kosten gemaakt die nu in deze post zijn opgenomen.

Tenslotte vallen onder uitgaven ook bedragen die zijn overgeheveld naar de spaarrekening. 

Ook voor de kosten geldt dat we deze het komende jaar beter willen uitsplitsen in de resultatenrekening.

Toelichting Resultatenrekening ISKCON Kerkgenootschap

Resultatenrekening ISKCON Kerkgenootschap
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Resultatenrekening Stichting ISKCON Trading

In de laatste week van 2023 was de tempel betrokken bij een cateringopdracht, die is geboekt in 2024. 
In de resultatenrekening is dit te zien in de Verkoop sankirtan post. Verschillende gereedschappen en 
andere spullen om het tempelgebouw te onderhouden of te verbeteren zijn aangeschaft via Stichting 
ISKCON Trading.

In 2025 verwachten we niet opnieuw een grote inkomstenstroom zoals vorig jaar. De activiteit bij Stichting 
ISKCON Trading zal dus waarschijnlijk lager zijn dan in 2024.

Toelichting Resultatenrekening Stichting ISKCON Trading

Vooruitblik 2025
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De verschillende activiteiten die vanuit ISKCON 
Amsterdam worden uitgevoerd hebben allen tot doel 
om bij te dragen aan de doelen die Srila 
Prabhupada heeft opgesteld voor ISKCON. Hiermee 
proberen we Heer Krishna en Srila Prabhupada te 
plezieren. Geen van de activiteiten die we uitvoeren 
zijn bedoeld om onszelf te verheerlijken of verrijken, 
alhoewel eenieder die Krishna bewuste activiteiten 
uitvoert vanzelfsprekend spiritueel verrijkt wordt. Of 
het nu gaat om prediking op straat, het organiseren 
van een huisprogramma, tempeldienst of festival, of 
het reciteren van de Hare Krishna Maha Mantra, de 
uiteindelijke begunstigde van het resultaat van deze 
activiteiten is altijd Heer Krishna zelf. Bij iedere 
activiteit die we uitvoeren, is de vraag of het Heer 
Krishna zal plezieren en of het bijdraagt aan de 
missie van Srila Prabhupada. Met deze gedachte in 
het achterhoofd, werken we met elkaar samen om de 
wereld Krishna bewust te maken. 

Het komende jaar kennen we verschillende 
uitdagingen: 

Vergroten van onze zichtbaarheid:
Herhaaldelijk horen we tijdens een 
Harinama op straat de vraag: “Hare 
Krishna? Bestaat dat nog?” Het is natuurlijk 
positief dat mensen weleens gehoord 
hebben van de Hare Krishnabeweging, 
maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat 
gedacht wordt dat we niet meer bestaan. 
Het vergroten van zichtbaarheid is dus 
belangrijk, niet alleen op straat, maar ook 
bij andere (maatschappelijke, sociale en 
religieuze) organisaties en 
overheidsinstanties. 

Aantrekken van vrijwilligers: Regelmatig 
hebben we een tekort aan vrijwilligers. 
Zowel het pujari team als het kookteam 
hebben meer vrijwilligers nodig voor de 
erediensten en het bereiden van prasadam. 

Vinden van een nieuw tempelgebouw: De 
inspanningen die zijn ingezet door het 
betreffende team zullen vanzelfsprekend 
ook in 2025 doorgaan. 

Het tempelbestuur wil graag alle bezoekers, vrijwilligers, sprekers, kirtaneers en donateurs van harte 
bedanken voor hun toegewijde dienst. Gezamenlijk kunnen we een groot verschil maken en helpen we om 
de missie van Srila Prabhupada tot een succes te brengen.  

Sri Sri Karuna-Nitai Gauracandra ki jaya! Srila Prabhupada ki jaya! 
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